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Naar Zijn gewoonte
'En Hij (Jezus) kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging, naar Zijn gewoonte, op de dag van de sabbat in de synagoge.'
                                                                                                                                                                                                              (Lukas 4 vers 16a)

Maar het mag natuurlijk niet bij 'gewoonte' blijven, maar de 
gewoonte moet, zal het wel zijn, ons ook tot een behoefte moe-
ten worden. 
Wat een wonder en teken van Gods goedheid is het, dat in onze 
taal en wijze van spreken dit zo opgeschreven staat in de bijbel. 
Jezus wilde ons in alles gelijk worden, opdat Hij werkelijk onze 
Middelaar, Redder en grote Rustaanbrenger zou kunnen zijn. 
Hij (de 12-jarige Jezus) ging op de rustdag 'naar Zijn gewoonte' 
naar de synagoge.

Dat is het leerhuis, de school waar God Zijn allerhoogst onderwijs 
wil geven aan mensen die weten, eigenlijk niets te weten. Leerlin-
gen zoals Job, die zei toch: 
'ik ben van gisteren en weet niets' en Jezus ging ook naar de syna-
goge, naar de lering. Om daar te leren. En Hij wil ook vandaag, 
maar in het bijzonder op de rustdag ons leren wat tot onze vrede 

dient en wat tot eer van God is. 
Laten wij dan naar de gewoonte 
op de rustdag de rust zoeken 
bij God, bij Zijn Christus in Zijn 
huis waar de Heilige Geest de 
werkmeester is van het geloof.  
Dat Hij ons en onze kinderen zal 
leren hoe wij God, Vader, Zoon 
en Heilige Geest, kunnen eren, 
liefhebben en dienen. 
Kent u de gewoonte van het 
gaan naar de kerk niet? Nee, 
leer dan toch deze gewoonte 
kennen. En als u deze – goede 
– gewoonte reeds mag kennen, 
laten wij deze gewoonte 'erin 
houden' want dat is tot heil van 
onszelf en tot eer van God. 
Laten ouderen daarin een goed 
voorbeeld mogen zijn voor onze 
jongeren en kinderen. Zing en 
leef het voor: 'Kom ga met ons, 

en doe als wij', en zeg het maar tegen de kinderen 'Zoekt de 
Heere en leeft.'

Zoek Jezus veel
Zoek Jezus vroeg

Heb je Jezus
dan heb je genoeg!

(ds. L.G.C. Ledeboer)

U en jij, gezegende rustdagen toegewenst!
Amen. 

R.L. Antes, geestelijk verzorger Sonneburgh

Eerlijk is eerlijk, de woorden die wij mensen spreken en/of schrij-
ven zijn lang niet altijd betekenisvol, menigmaal zijn onze woor-
den zelfs van weinig of geen betekenis. Hoe anders is dat met de 
woorden in de bijbel. De woorden in de bijbel zijn allen betekenis-
vol. Ja, alles in de bijbel heeft zijn betekenis. Ook de woorden die 
wij vinden in Lukas 4 vers 16a waar wij lezen, dat Jezus 'naar Zijn 
gewoonte'  op de dag van de sabbat naar de synagoge ging. 

Laten wij als ouderen èn jongeren op de dag die God tot onze 
sabbat/rustdag geschonken heeft, daar maar veel aan denken.
Want hoe heerlijk is het, dat onze goede God de sabbat ingesteld 
heeft. Want die rustdag is een getuigenis en bewijs van Gods 
genade in het zo vaak (ook door onze zonde) rusteloos en voort-
jagend leven. God zegt ons dat mens en dier  zullen rusten naar 
Zijn – heilzaam – gebod. Natuurlijk, werken van 'barmhartigheid' 
en van 'noodzakelijkheid' zijn van dit gebod uitgezonderd.
Maar wat wil de rustdag, de sab-
bat een verkwikking zijn voor ons 
mensen. 
Voor lichaam en ziel beide. 
En als een mens op de rustdag 
dan werkelijk rusten mag in Hem, 
in Jezus die 'onze Vrede' is, dan is 
dat de allerhoogste en heerlijkste 
verkwikking.

Daarom is het een goede en 
geboden zaak, als wij allen 'de 
gewoonte' in ere  houden en wij 
dus ook onze kinderen (als die ons 
geschonken zijn) vroeg gewennen 
aan het gaan naar het huis van 
God. Het is als het ware het gaan 
naar de werkplaats van de Heilige 
Geest, zo zegt Johannes Calvijn. Bij 
onze kerkgang mogen wij terug-
denken aan de twaalfjarige Jezus 
in de tempel die ons daarin ook 
tot een voorbeeld is. Want in 'de gewoonte' ligt een zeer grote 
opvoedkundige waarde. 
Ook hier geldt: 'Jong geleerd, oud gedaan.' Want wij zijn van 
onszelf niet zulke 'geestelijke' mensen, dat wij deze gewoonte wel 
zouden kunnen missen. Wie daar anders over denkt, heeft het 
echt mis. God geve u, jou en ons allen licht om duidelijk te zien, 
hoe groot en hoe goed God is, maar ook dat wij klein en vaak 'niet 
fijn' zijn, tenzij dat God ons door Zijn Woord en Geest verandert, 
leert en bekeert en ons tot een nieuw schepsel maakt.

Laten wij allemaal naar 'de gewoonte' op de rustdag naar de 
kerk gaan om God in Zijn huis te ontmoeten en daar Zijn stem en 
woorden te horen. 
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kerkdiensten
 *)Kinderoppas                                                                   **)Kindernevendienst                                                              *** Tienerdienst                          

CENTRALE
GEGEVENS

HERVORMDE GEMEENTE
KERKENRAAD
Preses: Ds. J. Slager, tel.  482 42 08
                              of 06 401 782 43
Scriba: Mevr. H. Schreuder,
J. Dammassestraat 51, tel. 482 68 31.
e-mail: scriba@hervormdijsselmonde.nl
LEDENADMINISTRATIE / KERKELIJK BUREAU
Mevr. C. Kneefel, Regenboogkade 43,
3077 CX, tel. 842 84 55, e-mail:
ledenadm.hij@gmail.com
DIACONIE
Secretaris: M.A. Engelbracht, 
Dijkje 22,  3077 CL tel. 0180-41 81 04 
(markengelbracht@hotmail.com)
Adm. diaken: Mevr. L.E. Vijfvinkel-Koffijberg, 
Boeier 28,  2991 KB Barendrecht, 
tel. 0180-79 55 27 
Giro rek.nr. 2 778 142
Bank rek. nr. 699 742595
Girorek. Werelddiaconaat 3 065 714
t.n.v. Herv./Geref. Diaconie.
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Secretaris: B. de Ruiter, 
Benedenrijweg 349, 
3077 CH, tel. 413 76 69.
Vrijwillige bijdrage/kerkbalans
NL75 INGB 0002 9756 00
Alle andere acties en giften:
NL12 INGB 0000 0316 20 
Correspondentie-adres: Reyerdijk 51, 3079 NC 
Rotterdam. (Pelgrimskerk)
Penningmeester: Dhr. J. Gorter
Zuider Kerkedijk 245, 3079 PA
Tel.: 06 53 792 023
Email: hans.jgorter@gmail.com
HERVORMDE BEGRAAFPLAATS
Benedenrijweg 489, 3077 CJ, 
tel. 06 135 565 85.
Opzichter: W.P. v.d. Jagt.
Website: www.hervormdijsselmonde.nl
Stichting Behoud Adriaen Janszkerk
e-mail: info@adriaenjanszkerk.nl
giro: 225827

GEREFORMEERDE KERK
Scriba: J. Oorebeek, Grote Hagen 80a,
3078 RC, tel. 482 95 21.
E-mail: ooreb006@planet.nl
Kerkgebouw: Groene Tuinkerk, 
Groene tuin 353, 3078 KG, 
tel. 482 49  56.

Kosters:  Fam. Kranenburg - 06-21 20 19 25 en 
               Piet van Rikxoort - 06-27 31 40 93

Kerkelijk Bureau Groene Tuinkerk:
Groene tuin 353, 3078 KG
DIVERSE GIRO- EN BANKREKENINGEN
Bijdragen Kerk (VVB enz.):
NL10INGB0000188602 of

  NL09RABO0159096480

Diaconie:   NL61INGB0000205629
Zending:    NL32INGB0000563499
Samenwerkingsproject
Herv./Geref. Diaconie:  NL48INGB0003065714 
Kerkradio: NL44INGB0003173941
Verjaardagsfonds: NL10INGB0000188602 of
                               NL09RABO0159096480
t.n.v. Gereformeerde kerk R'dam IJsselmonde
te Barendrecht o.v.v. Verjaardagsfonds

GEZAMENLIJKE BERICHTEN 

GEBOUW ZONDAG 9 FEBRUARI ZONDAG 16 FEBRUARI 23 FEBRUARI

ADRIAEN       
JANSZKERK      
Kasteelweg 50   

10.00 uur:                                     *)**)        

Ds. J. Schaap,
viering Heilig Avondmaal 

10.00 uur:                                           *)**) 

Ds. S.J. van der Vlies

KofŬ Ŝ ŘǊƛƴƪŜƴ ƴŀ ŘŜ ŘƛŜƴǎǘ

10.00 uur:                                           *)**)  

Dhr. R.L. Antes

PELGRIMSKERK 
Reyerdijk 51

10.00 uur:                                   *) **)

Ds. J. Slager
KofŬ Ŝ ŘǊƛƴƪŜƴ ƴŀ ŘŜ ŘƛŜƴǎǘ

16. 00 uur: Middagsamenkomst
Ds. M.M. van Campen

10.00 uur:                                     *)**)

Ds. J. Schaap
Zingen vóór de dienst

10.00 uur:                                *)**)***)          
Ds. D. Hoolwerf, Stellendam
KofŬ Ŝ ŘǊƛƴƪŜƴ ƴŀ ŘŜ ŘƛŜƴǎǘ

GROENE TUIN KERK,
Groene tuin 353 

10.00 uur: 
Ds. E. Bijl
Collecte: Diaconie

10.00 uur: 

Mw. R. Keijzer-Meeuwse,  Voorburg 
Collecte: Kerk

bŀ ŘŜ ŘƛŜƴǎǘΥ YƻŶ  Ŝ ŘǊƛƴƪŜƴ

10.00 uur: 
Dhr. J. Oorebeek, Barendrecht
Collecte: Diaconie

Nw SONNE BURGH,
Ravenswaard 5

10.00 uur: 
Ds. A. de Jong, Rotterdam,
viering Heilig Avondmaal

10.00 uur: 

Ds. A.L.A. den Besten
10.00 uur: 

Dhr. D. van Dijk, Gouda

MEERWEIDE 10.30 uur:

Dhr. R.L. Antes
10.30 uur:
Ds. P.D. Steegman, Ridderkerk

MAASSTAD Ziekenhuis 10.00 uur:
Pastor H. Wolterink

10.00 uur: 
Mw. pastor D. van der Hijden

10.00 uur: 
Dhr. G. Kruit

ANTONIUS 10.30 uur: 

Zr. Joke Volf
10.30 uur: 

Pastor Marinus van de Berg
10.30 uur:

Pieter Bougie

SMEETSLAND 11.00 uur:  
Ds. J.M. de Vries

Adrie Stemmer, 
missionair team

Zonder jas
Vrolijk kletsend fietsen ze me 
op een koude wintermorgen 
voorbij. Twee tienermeiden. 
Hun jassen in een pakketje 

achterop de fiets. 
Zelf duik in nog wat dieper 

in mijn winterjas. 
Heerlijk warm. 

Onze kerken functioneren 
vaak ook als zo’n winterjas. 

We duiken er behaaglijk in weg. 
Maar warmte van een winterjas 

kun je moeilijk delen. 
Dus kom op: trek uit die jas 
en steek een kampvuur aan! 
Een vuur waar je met elkaar 

omheen kunt zitten. 
Om verhalen te delen. 

Eten te delen. 
Het leven te delen. 

Dan komen zelfs tienermeiden 
graag even langs 
om op te warmen. 

Om daarna weer verder 
te fietsen. Zonder jas. 

Helpen is HiP                     
HiP is een communi-
catienetwerk dat in 
samenwerking met de christelijke kerken zich inzet 
voor mensen in nood in de samenleving. Het 
verlangen van HiP is om de kerken meer zichtbaar 
te maken. 
In Rotterdam doen 34 kerken mee en ruim 170 
hulpbieders zijn actief ingeschreven. Dat zijn ook 
leden van de Emmaüsparochie, Adr. Janszkerk, 
Pelgrimskerk en Groene Tuinkerk.  
Deze gemeenteleden/parochianen bieden regelma-
tig via HiP hulp aan mensen die voor praktische 
hulp geen beroep kunnen doen op een eigen sociaal 
netwerk. 
Op het kantoor van stichting KSA/GCW wordt onder 
leiding van Tanja Demper de plaatselijke helpdesk 
bemand.

Het telefoonnummer is 010 – 30 32 730
Hier kunt u terecht voor uw hulpvragen, maar ook 
om u op te geven als hulpbieder.
Gewoon omzien naar de ander [Vanuit de hulpvra-
ger gedacht]
‘Overal om me heen zie ik gelukkige mensen. Men-
sen met een baan, stelletjes hand in hand, een 
gezin, 
volle boodschappentassen. Het is alsof ik naar een 
kleurrijke film kijk. Waarbij ikzelf een onbeduidend 
bijrolletje speel en dan ook nog in zwart-wit. 
Maar gisterochtend stond die film ineens op pauze. 
Ik zit op een bankje, in gedachten verzonken. 
Tot ik een hand op mijn schouder voel. Een hoogbe-
jaard dametje, nog geen 1 meter 60. Ik denk dat ze 
uit de kerk kwam. Ze zegt niets en geeft me een 
pepermuntje. Waarom doet zo iemand dat? 
Ben ik toch iemand?’ (David, 24)

Wilt u helpen?  
In de kerken liggen formulieren om u in te schrij-
ven.

Weet u iemand die geholpen zou moeten worden 
en kunt u dat zelf niet? Bel dan naar 

HiP 010 – 30 32 730
Namens de gezamenlijke diaconieën, 

Wil van der Pol

VOORJAARSCONCERT ADRIAEN JANSZKERK
Op zaterdag 15 februari a.s. om 16.00 uur geeft Projectkoor Con Spirito, o.l.v. 
Carine Schutte-Timmer een concert in de sfeervolle Adriaen Janszkerk, Kasteel-
weg 50 in Oud-IJsselmonde. 
Cariene Groen-Zwart begeleidt het koor op de piano. 
Rond het thema 'Bright and Beautiful' worden werken ten gehore gebracht 
over de schoonheid en verscheidenheid van de schepping. 
Er staan hedendaags klassieke componisten op het programma, zoals Rutter, 
Lauridsen, Chilcott, Whitacre en Manneke. 
9ƴǘǊŜŜ ϵ тΣπ ƛƴŎƭΦ ƪƻŦŦƛŜκǘƘŜŜ ƴŀ ŀŦƭƻƻǇΣ ƪƛƴŘŜǊŜƴ ǘƻŜƎŀƴƎ ǾǊƛƧΦ 
Kaarten te reserveren via projectkoor-con-spirito@hotmail.com of verkrijgbaar 
bij de ingang vanaf 15.30 uur.

I J S S E L M O N D E  Z I N G T
Op zaterdagavond 8 februari wordt er voor de 
75ste keer IJsselmonde Zingt georganiseerd.
Op deze avond werken mee het Chr. gem. koor 
'Deo Cantemus' o.l.v. Cor de Haan.
Het orgel wordt bespeeld door André de Jager en 
trompettist op deze avond is Robert Jan Hoffman. 
De algehele leiding van deze avond is in handen 
van Cor de Haan.
De avond begint om 19.30 uur, de kerk is open 
vanaf 19.00 uur, u bent allen hartelijk welkom. 

De toegang is gratis, bij de uitgang wordt er wel een collecte gehouden om de 
onkosten te bestrijden van deze avond.
Wij hopen u te mogen begroeten,

Nel van Welie

We gaan weer beginnen!!
Het projectkoor gaat weer starten  met de repetities.
Vanaf 12 februari repeteren we tien weken elke woensdagavond 
vanaf 19:30 uur in de Groene Tuinkerk.
Tussen 19:15 en 19:30 uur heeft de koster de koffie en de thee 
voor ons klaarstaan.
Daarna repeteren we tot 21:00 uur. 
Arie heeft liederen uitgezocht uit het Nieuwe Liedboek die 
betrekking hebben op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag.  

Hebt u zin om ook eens mee te doen? Kom dan op woensdagavond naar de 
Groene Tuinkerk. Wilt u eerst informatie? 
Bel dan naar dirigent Arie van der Pol, tel. 010 – 483 69 28.
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VAN UIT DE 

VAN DE KERKELIJK WERKER

 BERICHTEN GROENE TUINKERK
VANUIT DE HERDERSHUT

In een vrijwilligerskerk als de onze draait heel veel ker-
kenwerk, zoals de naam het al zegt, op vrijwilligers. Dat 
geeft zijn eigen kracht én kwetsbaarheid aan het reilen en 
zeilen binnen de kerk. 
Aan de ene kant kan met dit vrijwilligerswerk heel veel 
maatwerk worden gedaan en aan de andere kant is alle 
werk dat wordt gedaan natuurlijk afhankelijk van de 
bereidwilligheid van de mensen die het werk verzetten. 
Daarom is het ook altijd weer zeer verheugend als men-
sen zich zo, op vrijwillige basis, willen inzetten voor het 
gemeenschapsleven van een plaatselijke geloofsgemeen-
schap en dat geldt zeker ook voor onze geloofsgemeen-
schap in de Groene Tuinkerk. 
Het zal niemand ontgaan zijn dat onze koster Jannie Voogt 
recent afscheid heeft genomen naar veertig jaar trouwe 
kostersdienst. Het mochten allemaal fijne festiviteiten zijn 
die haar 40-jarig kosterschap in het zonnetje mochten zet-
ten. Elders in het kerkblad kunt u er meer over lezen.
Op deze plaats in het kerkblad mogen ook andere namen 
uit onze kring met ere worden genoemd, omdat ook zij 
in de periode afzwaaien of een jubileum beleven van hun 
kerkelijke werkzaamheden. 

Jan Bil heeft lange tijd in alle trouwe nauwgezetheid 
zijn werk verricht voor de ledenadministratie van onze 
kerk. Vaak is dat werk erg onzichtbaar voor de meeste 
kerkleden, maar het is wel zeer noodzakelijk voor een 
secuur reilen en zeilen van een kerkelijke gemeente. Jan 
Bil heeft dit werk lange tijd in alle punctualiteit voor onze 
kerkgemeenschap willen verrichten en daarom past ons 
naar hem toe grote dank. Hij is er niet de man naar om in 
de schijnwerpers te willen staan –met een warme knip-
oog gezegd: zelfs deze regel opschrijven zal hij misschien 
al wat teveel aandacht vinden- maar evengoed is een 
woord van grote waardering, ook vanaf deze plaats, zeer 
op zijn plaats. Op het moment dat ik deze regels schrijf is 
de datum van zondag 2 februari nog aanstaande, maar 
ook op die zondag zal er aandacht zijn voor zijn staat van 
dienst voor de ledenadministratie.
Een jubileum is er voor onze organist Wim Smit die dit 
jaar mag vieren dat hij vijftig jaar achter de speeltafel 
van het orgel heeft gezeten ten dienste van de kerkelijke 
erediensten. 
Een bekend woord van Jezus luidt: Laat uw linkerhand niet 
weten wat uw rechterhand doet. Dat gaat over het geven 
van aalmoezen, maar voor een organist geldt natuurlijk 
dat linker- en rechterhand heel goed van elkaar moeten 
weten wat ze doen. Wim Smit heeft daar vijftig jaar met 
ere voor gestaan en daarom verdient hij ook vanaf deze 
plaats een welgemeend en hartelijk woord van dank en 
waardering. Een begeleidend organist speelt altijd een 
dienende rol, maar is daarin natuurlijk ook dragend. Om 
het maar zo te zeggen: De Bijbel spreekt over God die 
troont op de lofzang van mensen, maar 'van onderop' is 
het natuurlijk de gemeentezang die troont op de dragen-
de en begeleidende vermogens van een organist. Wan-
neer je vijftig jaar lang deze rol naar volle tevredenheid op 
je hebt genomen is een woord van diepe erkentelijkheid 
zeer op zijn plaats. Ook op zondag 2 februari zal er voor 
hem aandacht zijn.

Een woord van dank en diepe erkentelijkheid mag er ook 
zijn voor ²ƻǳǘ Ǿŀƴ .ǊŀƪŜƭΣ die geruime tijd zijn beste 
krachten heeft gegeven aan o.a. het secretariaat voor de 
Pastorale Raad en de organisatie van de groothuisbezoe-
ken. Zijn oprechte gedrevenheid en warme ijver voor dit 
veld van het totale kerkenwerk heeft veel mogen beteke-
nen voor de Groene Tuinkerk. 
Enige tijd geleden heeft hij van deze werkzaamheden 
afscheid genomen, maar ook op deze plaats, en sprekend 
over deze dingen, mag zijn naam niet ontbreken. Een zui-
ver pastoraat is één van de peilers waarop een kerkelijk 
gemeente rust. In deze tijd van vaak huizenhoge verwach-
tingen en een steeds bescheidener aantal mensen die dit 
werk op zich kunnen of willen nemen is dat vaak geen 
sinecure, maar evengoed heeft Wout zich op deze wijze 
willen inzetten. Veel dank aan hem voor zijn trouwe en 
nauwgezette inzet. 
Met dat mensen afzwaaien mogen we verheugend genoeg 
ook vaststellen dat er binnen onze geloofsgemeenschap 
nog altijd mensen zijn die zich opnieuw aanmelden om 
het kerkenwerk bij ons te willen dragen. Recent zijn er ook 
weer een aantal mensen geweest die zich bereid hebben 
verklaard om ook op hun manier de schouders onder het 
werk in de Groene Tuinkerk te zetten. 

Zij zullen met enthousiasme aan het werk gaan om gezicht 
en gestalte te geven aan de kerk hier ter plaatse. U zult 
zeer binnenkort zeker met hen kennis maken!
Een heel hartelijke groet aan u en jullie allen.

Ds. Elzo Bijl

Mijn liefste wens zou zijn om heel alleen Bedankt lieve mensen voor het vertrouwen
In een stille, schone kerk te zitten Wees maar niet bang, ik vertel het niet door;
Aan niets meer denken, niets meer hoeven te doen En altijd blijf ik van jullie houden,
Een beetje psalmen zingen….of een beetje pitten Daar was ik toch kosteres voor.

De kerk is schoon en klaar, Ik moet zo nodig bidden, maar ik kom er niet aan toe:
We wachten op wie morgen zal gaan komen: Er staan nog honderd kopjes, dat is een heel gedoe;
De middenstander of de bedelaar, Voordat alles schoon is en daarna weer gevuld,
De zondaar of de vrome. De mensen willen drinken en hebben geen geduld;

Maar als de koffie klaar is en de thee gezet,
Here, ik beloof U, dan ga ik in gebed

Hij heeft mij met z’n blauwe ogen aangekeken Een beetje aandacht kan een pleister zijn,
En zei 'U weet het zeker wel, U bent toch van de kerk?' Een suikerklontje of een glaasje water,
Ik heb zijn blik maar nederig ontweken. Een troostend woordje bij een beetje pijn,
Mijn taak was hier alleen het vuile werk. En nooit van “kom maar later”.

Als ik het helemaal fout heb gedaan, Als de klokken luiden voor het “Onze Vader”,
Heer, wilt U me dan vergeven; Moet de koffie klaar zijn, want “Gods volk”komt nader;
Maar als het een keertje goed is gegaan, Plaats de bladen in een rij, zet de theeglazen neer;
Zegt U dat ook eens even. Even nog de zegen en ze komen Heer.

Bron:
Uit het werkboek van een kostervrouw; opgetekend door Corrie Jaarsveld- v.d. Wilt

Bedankt lieve mensen voor het vertrouwen
Wees maar niet bang, ik vertel het niet door;
En altijd blijf ik van jullie houden,
Daar was ik toch kosteres voor.

Ik moet zo nodig bidden, maar ik kom er niet aan toe:
Er staan nog honderd kopjes, dat is een heel gedoe;
Voordat alles schoon is en daarna weer gevuld,
De mensen willen drinken en hebben geen geduld;
Maar als de koffie klaar is en de thee gezet,
Here, ik beloof U, dan ga ik in gebed

Een beetje aandacht kan een pleister zijn,
Een suikerklontje of een glaasje water,
Een troostend woordje bij een beetje pijn,
En nooit van “kom maar later”.

Als de klokken luiden voor het “Onze Vader”,
Moet de koffie klaar zijn, want “Gods volk”komt nader;
Plaats de bladen in een rij, zet de theeglazen neer;
Even nog de zegen en ze komen Heer. 

Afscheid Janny Voogt
Tijdens het afscheid van Janny waren er diverse uitspraken van een koster op de wand gehangen. Op veler verzoek hierbij 
nogmaals deze teksten. Met vriendelijke groet, het kostersteam.

Als u dit leest is er bijna een maand om van het nieuwe 
jaar. Veel goede voornemens heb ik begrepen zijn al weer 
achterhaald. Vorige week maandag, de derde dag in janu-
ari, werd blue Monday genoemd. Het blijkt een van de 
meest troosteloze dagen van het jaar te zijn. Als ik er over 
nadenk staat het in schril contrast met onze kerkelijke 
opvatting. 
Gelukkig mogen wij iedere zondag in onze diensten horen 
over de evangelieboodschap en daar ons oor te luister 
leggen.  We hebben  de mooie verhalen van de eerste drie 
zondagen in ons kerkelijk jaar gehoord. Het op reis gaan, 
de doop en de bruiloft. De komende zondag zal gaan over 
onze houding in de woorden die we meekrijgen vanuit de 
bergrede. 
Ook het bezoekwerk gaat door en afgelopen week had ik 
wel een heel bijzondere ervaring na een bezoek. Ik was 
op bezoek in Antonius, daar is onze oud-organist de heer 
Van Boxel opgenomen. Hij bood me aan om naar een stuk 
orgelmuziek te luisteren in de kapel van Antonius. Daar in 
die prachtige kerkzaal ging dhr. Van Boxel achter het orgel 
zitten en mocht ik luisteren naar zijn orgelspel en mocht 
ik zelfs een verzoeknummer noemen. In die zaal met de 
muziek voelde ik me als het ware op heilige grond. Ik had 
dan ook heel wat om over na te denken op de terugreis 
naar huis over wat me gegeven was.
Gemeenteleden die in een verpleeghuis wonen. Hun 
namen noemen we hier zo nu en dan opdat ze niet ver-
geten worden.
Mevr. Bode en mevr. Boertje in De Twee bruggen
Mevr. Lozekoot en mevr. Lems in Smeetsland
Dhr. P. Koster en mevr. De Zeeuw in De Twee Stromen aan 
de Endeldijk 120
Mevr. Sneep en mevr. Smaling in Sonneburg aan de 
Groene Kruisweg
Mevr. De Jong en mevr. Looije in Sonneburg aan de 
Ravenswaard.
In Meerweide op de verpleegafdeling: mevr. Boertje, en 
mevr. V.d. Boogert.
Mevr. Van Bavel was daar tijdelijk in verband met een 
gebroken heup.

Dhr. Huisman is nu ook overgeplaatst naar de verpleegaf-
deling van Meerweide. 
Mevr. Huisman woont nog wel op het oude adres.
Al onze gemeenteleden wensen we heil en zegen toe.
Een hartelijke groet voor u allen,      

Willemien Meijboom

KERKWEBRADIO
Secr. Sluiskreek 144, 3079 BA 
tel. 010 – 482 13 37
Vanaf heden vinden de uitzendingen van de kerk-
diensten niet alleen via de kerkwebradio plaats, 
maar u kunt de uitzendingen ook via internet 
beluisteren.
De kosten voor een aansluiting op het kerkwebradio-
net worden maandelijks in  rekening gebracht. Tevens 
wordt een waarborgsom gevraagd voor het gebruik van 
het hierbij behorende kastje.
Degenen, die via internet de diensten beluisteren, kun-
nen hun eventuele gift overmaken op gironummer: 
NL44INGB0003173941 t.n.v. de Kerkradiocommissie Gere-
formeerde Kerk. 
Ook kunt u aan het secretariaat doorgeven of u een liturgie 
wilt ontvangen, die alleen bij speciale diensten wordt ver-
spreid.
Wanneer u, i.v.m. ziekte of andere redenen, niet in staat bent 
om de kerkdiensten bij te wonen, kunt u ook een tijdelijke 
aansluiting of de dienst op cd of cassetteband aanvragen.
Voor verdere informatie en eventuele aanvragen kunt u 
zich wenden tot bovengenoemd secretariaat of tot de 
voorzitter van de Kerkwebradio: 
dhr. P. v. Rikxoort- 483 46 57

 

www.izb.nl
Drie redenen om te surfen naar:

Professioneel advies voor 
uw gemeente 
tel. 033-4611949

1)  U wilt advies bij het 

missionaire beleid 

van uw gemeente

2)  U zoekt nieuwe 

impulsen voor 

missionaire 

activiteiten

3)  U bent op zoek 

naar evangelisatie-

cursussen, 

materialen en 

methodes
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Alle activiteiten vinden plaats in de Groene Tuinkerk, tenzij anders vermeld. 
Vergaderingen:  Maandag 10 feb. 19u45  College van Kerkrentmeesters
                        	Maandag 24 feb. 19u45  Diaconie

DAGWIJZER

BERICHTEN HERVORMDE GEMEENTE

KERKELIJK BESTAND
U kunt uw berichten voor het Kerkelijk Bureau schriftelijk 
indienen: Kerkelijk Bureau, Regenboogkade 43, 3077 CX 
Rotterdam. En via e-mail: ledenadm.hij@gmail.com.
Overleden:
Mevr. J.P. Oudenaarden-André, Schinnenbaan 388, 3077 JJ
Mevr. G.G. Luiks-Hazewinkel, Noorderhagen 14, 3078 CK
Mevr. L. Roos-de Snoo, Endeldijk 120 C19, 3079 VD
Vertrokken:
Dhr. H. de Groot, Indische Tuin 
Dhr. R. Oudkerk, Hordijk
Dhr. R.C. Cress, Batavenoord
Verhuizing:
Mevr. W.M. Teeler-Verhoeven, Dadeltuin 180, 
           nieuw adres: Ravenswaard 255
Mevr. L. Heuvelman-Sumaiku, Schuilingsoord 121, 
           nieuw adres: Valkreek 144
Mevr. H. Bouman-Teeuw, Ravenswaard 277, 
           nieuw adres: Ravenswaard 241
Mej.   J. Schouten, Kolibristraat 23,  
          nieuw adres: Valkhofstraat 11

Zondag 5 januari 2014 AJK PK

Diaconie 65,70 143.77

Kerkrentmeesters 61,95 139,00

House of Hope 67,10 133,00

Kerkbusje 6,70

Zondag 12 januari 2014

Diaconie 90,95 120,70

Kerkrentmeesters 103.57 115,30

Kerkbusje 9,58

Offerblokken 48,90

Zondag 19 januari 2014

Diaconie 93,92 126.47

Kerkrentmeesters 161,09 111,05

Kerkbusje 6,70

SBAJK 10,60

Zending 8,45

COLLECTEN

Van Oud naar Nieuw
Nee, dit heeft niets te maken oliebollen, appelflappen of vuurwerk.
Dit heeft te maken met gemeenteleden van de Groene Tuinkerk die zich beschikbaar hebben 
gesteld om eind 2012 en 2013 het werk over te nemen van leden die dit werk door omstan-
digheden moesten beëindigen. Het is goed om de wisselingen, binnen onze kerkelijke organisa-
tie, aan u door te geven.
Werkzaamheden	 Oud			   Nieuw
secretaris CvK		  Wim Kooij		  Ton van Schaik	
kerkmeester		  Cor de Rooij		  dhr. A. Kooiman
administrateur VVB	 Bram Poldermans	 Krijn Telleman
ledenadministrateur	 Jan Bil			   Aad Maijers
notulist Pastorale Raad	 Wout van Brakel		  Joke Verschoor
notulist Contactraad	 Wout van Brakel		  Ton van Schaik
notulist Kerkenraad	 Wout van Brakel		  Ton van Schaik
kosterschap		  Janny Voogt		  Hennie Kranenburg
						      Wolter Kranenburg
						      Piet van Rikxoort
autovervoer		  Riet van de Plas		  mw. J. Kooiman
contactpersoon		  vacature sectie 7		  mw. W. Vermeulen-Batenburg 
Een woord van dank gaat ook uit naar degenen die, via persoonlijke gesprekken, deze nieuwe 
medewerkers van onze gemeente hebben benaderd. 
Tenslotte willen we Jiles Tims en de medewerkers van het kringloopbord bedanken voor het 
vele werk dat zij in 2013 voor anderen mensen hebben gedaan. Zo hebben zij vorig jaar 58 keer 
goederen opgehaald en/of weggebracht. Dat betekent ongeveer 1x per 5 dagen een
auto met aanhanger laden en lossen. Men heeft hier 630 km voor moeten rijden, is 11 km per 
vracht. De cliënten waar de goederen werden bezorgd waren o.a.: IJsselwijs vraagwijzer, Leger 
des Heils, DMA,  Parochiecentrum Beukendaal, Flexusjeugdplein, Pameijerstichting, WMO-PIT 
010. We wensen de medewerkers van het kringloopbord veel sterkte toe voor 2014.
Namens de kerkenraad, J. Oorebeek

Overzicht opbrengst collecten 4e kwartaal 2013

Kerk Diaconie Overig
6-okt Kerkelijke activiteiten 93,39    

Zendingsbusjes   25,15  
Kerk en Israel     159,00
Koffiedrinken 19,25    
Meerweide 10,82 10,83  

13-okt Werelddiaconaat   136,55  
20-okt Koffiedrinken 35,70    

Kerk 153,46    
27-okt Diaconie   134,35  

Werelddiaconaat   129,20  
3-nov Kerkelijke activiteiten 114,20    

Zendingsbusjes   15,80  
Zending   192,35  
Koffiedrinken 54,40    

10-nov Diaconie   232,10  
17-nov Kerkinactie     132,00
24-nov Kerk 470,51    
29-nov Voedselbank   409,56  

1-dec Koffiedrinken 20,00    
Zendingsbusjes   17,95  
Noodhulp Filipijnen   656,85  

8-dec Kerk 135,05    
14-dec Kerstmarkt (Cliniclowns)     687,19
15-dec Koffiedrinken 24,40    
15-dec Kerstactie   238,22  
22-dec Kerk 132,57    

Kerkelijke activiteiten 90,00    
24-dec Cliniclowns     117,05
25-dec Kinderen in de knel   399,00  
29-dec Kerk 122,35    
31-dec Kerk 126,77    

1.602,87 2.597,91 1.095,24

OPBRENGST ACTIE KERKBALANS 2014
Het College van Kerkrentmeesters deelt u mee dat de voor-
lopige opbrengst van de actie Kerkbalans 2014 het volgende 
resultaat geeft.
Samen met het geschatte bedrag van de nog te ontvangen 
enveloppen kan vermeld worden dat de toegezegde bedra-
gen aan vaste vrijwillige bijdragen en giften de begroting 
2014 niet geheel zullen dekken. Het geraamde tekort op de 
begroting van 2014 is nog wel aanwezig.
Ondanks het aantal verminderde leden is toch een prachtig 
resultaat behaald, waar wij heel dankbaar voor zijn.
Willen diegenen, die de antwoordstroken nog niet hebben 
ingeleverd, dit s.v.p. zo spoedig mogelijk doen. De antwoord-
stroken kunnen in de brievenbus van de Groene Tuinkerk 
worden gestopt. 
Een woord van dank aan alle vrijwilligers, die het dit jaar 
weer opnieuw hebben mogelijk gemaakt om deze actie te 
kunnen houden.
Alle gemeenteleden hartelijk dank voor de toezeggingen.
Het College van Kerkrentmeesters
Gereformeerde Kerk Rotterdam-IJsselmonde

Jarigenhoekje
Op 28 januari jl. vierde Bia Visser haar 64e verjaardag. Het is voor haar altijd weer even fijn om 
dan een kaart van u te ontvangen. Stuurt u haar een kaartje? Het adres van Bia is:
Hein Baderstraat 3
2171 XN Sassenheim

Verantwoording (kerst)giften
±ƛŀ ƳǿΦ .ŀƪƪŜǊ ϵ млΣπ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΤ Ǿƛŀ ƳǿΦ{ŎƘŜǳǊǎ ϵ млΣπΤ Ǿƛŀ ƳǿΦIŜǊōŜǊǘ н Ȅ   
ϵ млΣπ Ŝƴ Ǿƛŀ ƳǿΦWƻƴƎŜƴƻǘǘŜǊ ƘŜō ƛƪ ϵ млΣπ ƻƴǘǾŀƴƎŜƴΦ
De giften zijn bestemd voor de contactdienst. Alle gevers, hartelijk dank!
Met vriendelijke groet, Els den Hartog 

VERVOER NAAR DE KERK
Zondag  9 feb.  De heren J. van Hengel, J. Verschoor en mw. C. Groenenboom
Zondag 16 feb. De heren G.J. Buizer, A. van Splunter en J. Jongenotter
Zondag 23 feb. De heren J.W. Kreuk, J. van Strien en L.G. den Hoedt

Dhr. O. van Mastrigt, Balt. v.d. Pollweg 1002, Delft, 
nieuw adres: Bevrijdingsstraat 46, 6703 AB Wageningen 
Dhr.   H. Prins, Dadeltuin 368, 
          nieuw adres: Ravenswaard 423, 3078 PR 
Mevr. L.R. Kranenburg-Tiller, Leendert Sparreboomstraat 14,    
           nieuw adres: Slangenburgweg 47, 3077 JL

Wijzigingen collecten
In de kerkenraad is besloten met ingang van 2014 een 
aantal wijzigingen door te voeren met betrekking tot het 
aantal collectes. Standaard zullen er 2 collectes plaatsvin-
den, waarbij de eerste is bedoeld voor de diaconie en de 
tweede voor kerk & pastoraat. Een extra collecte vindt 
éénmaal per maand plaats. Deze collectes hebben een 
speciale bestemming.
Wij hebben deze keuze gemaakt vanuit het idee dat een 
extra collecte iets speciaals moet zijn. Ondanks een min-
der aantal collectes, hopen en bidden wij dat we toch 
voldoende inkomsten zullen hebben om het werk in Gods 
koninkrijk te kunnen voortzetten. 
Namens de kerkrentmeesters en de diaconie,

Hans Gorter & Mark Engelbracht
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VANUIT DE DIACONIE 

 BERICHTEN ADRIAEN JANSZKERK 
 VAN DE PREDIKANT 

DIVERSE ROOSTERS 

Zondag 9 februari zullen we het Heilig 
Avondmaal vieren. Ik wil in de verkon-
diging verder gaan in het evangelie van 

Marcus, Marcus 6:6b-13 en 30-44. ’s Middags is er om 
16.00 uur een middagsamenkomst in de Pelgrimskerk.
Zondag 16 februari zal ds. Simon van der Vlies voorgaan. 
Zondag 23 februari is dhr. R.L. Antes, ‘onze’ geestelijk ver-
zorger in Sonneburgh, onze voorganger.
Goede, gezegende diensten gewenst!

Koffie-ochtend & Bijbelmorgen
Op dinsdag 4 februari is er Bijbelmorgen. Op 11, 18 en 25 
februari is er koffie-ochtend in de consistorie van de AJK. 
Inloop vanaf ongeveer 9.45 uur. Van harte welkom!

Koffiedrinken vóór de dienst
Na een poosje experimenteren hebben we in de laatste 
sectie-vergadering afgesproken dat we het maandelijkse 
koffiedrinken vóór de dienst afschaffen. De koffie voor 
de dienst is ingevoerd met het doel om mensen gastvrij 
welkom te heten met koffie en een wat lossere sfeer te 
creëren, waarbij nieuwkomers zich meer op hun gemak 
kunnen voelen. 
We constateerden dat momenteel het doel te weinig 
wordt behaald en dat het met name een grote belasting 
is voor de medewerkers. Daarom hebben we besloten 
om het koffiedrinken in de kerk alleen ná de dienst te 
doen. Dan is en blijft uiteraard iedereen welkom. Ook als 
u onbekende personen of gasten in de kerk ziet, nodig ze 
van harte uit als er koffie na de dienst is. En anders kun je 
thuis natuurlijk ook eens een bakkie met elkaar doen! Ook 
dat is gemeente-zijn.

Zondagmiddagkring over Handelingen
In de zondagmiddagkring over het Bijbelboek Handelin-
gen bestuderen we de Bijbel en vragen ons af wat we 
persoonlijk én als gemeente kunnen leren van het eerste 
begin van de christelijke kerk, zoals beschreven in het 
boek Handelingen.  De komende data zijn: zondagmiddag  
2 en 16 februari. We beginnen om 16.00 uur en willen 
voor 17.30 uur afronden.

Mini-conferentie 'luisteren naar Gods stem'
Op vrijdagavond 7 en zaterdag 8 februari (tot 16.00 uur) 
is er een mini-conferentie in Capelle a/d IJssel, georga-
niseerd door de samenwerkingsgemeente Alexander. Zij 
zijn, evenals wij, onderweg met 'Nederland Zoekt’, en 
hebben voor deze conferentie een aantal gasten uit Shef-
field, Engeland uitgenodigd, om christenen toe te rusten 
in het luisteren naar Gods stem – als belangrijk onderdeel 
van een leven als discipel van Jezus. St. Thomas Church 
in Sheffield is de bakermat van 3DMinistries, waarvan 
‘Nederland Zoekt’ de Nederlandse tak is. 
Er gaan al enkele mensen uit de Hervormde Gemeente 
IJsselmonde naar deze conferentie toe, maar er is zeker 
nog ruimte voor meer! Het is dichtbij huis, dus je kunt 
gewoon thuis slapen. Meld je aan via www.lifeshapes.nl 
en geef even door dat je meegaat aan Christine Troost, 
christinetroost@gmail.com .

Pastoraal contact
Overlijden
Op 15 januari jl. is overleden mw. Liedewij Roos-de Snoo, 
weduwe van Jakob Roos. Mw. Roos woonde de laatste tijd 
in een tehuis aan de Endeldijk. 
Op maandag 20 januari vond de afscheidsdienst plaats, 
waarin ds. C.L. de Rooij voorging, en aansluitend de begra-
fenis op begraafplaats IJsselmonde. We wensen de familie 
Gods nabijheid toe. Correspondentie-adres: T. Dekker-
Roos, Schipholtstraat 324, 7534 DE Enschede.

Geboren
Op 24 januari jl. is een tweede kindje geboren bij Roelof 
en Marieke Hazewindus van de Zuider Kerkedijk. Het is 
een meisje en ze luistert naar de naam Aniek Rosa (roep-
naam Aniek). 
Wat een wonder blijft het altijd toch weer, de geboorte 
van een klein mensje! We feliciteren Roelof en Marieke 
van harte met hun kleine en wensen hen als gezin alle 
goeds toe en Gods zegen!

Afscheid
Fam. Stigter van de Koninginneweg is tot de conclusie 
gekomen dat ze zich niet helemaal thuis voelen in onze 
gemeente en hebben besloten om een andere kerkge-

meenschap te zoeken. We vinden dit jammer, maar res-
pecteren hun besluit en wensen hen Gods zegen toe voor 
de toekomst.

Welkom
We heten fam. Van Balen van de Piet Smitkade van harte 
welkom. Deze oud-schippers hebben, nadat ze al een 
poosje geregeld te gast waren, besloten voortaan met 
onze gemeente mee te leven. We wensen hen een goede 
tijd toe in onze gemeente.

Verhuisd
Dhr. H. Prins is verhuisd van de Dadeltuin naar Huize 
Sonneburgh. Ook mw. E. Kooijman-Tuinenburg van de 
Koninginneweg heeft een nieuwe plek in Sonneburgh 
gevonden. Mw. Van Egmond is verhuisd van J. in ’t Velt-
straat naar Huize IJsselburg. We wensen hen Gods vrede 
en zegen toe bij deze veranderingen!

Ziekte
Dhr. A. Haak van de Benedenrijweg moest opgenomen 
worden in het Maasstad Ziekenhuis met hartklachten. De 
verwachting op het moment dat ik dit schrijf, is dat hij 
weer naar huis kan/mag, maar wel in afwachting is van 
verdere behandeling. Zo kort na het overlijden van zijn 
vrouw Greet in december jl., komt er veel op hem af. We 
wensen hem Gods kracht en nabijheid toe.

Uw dienaar, Hans Schaap

Bloemengroet
De bloemen uit de kerk zijn namens ons 
allen met hartelijke groeten, als felicitatie, 
ter bemoediging of als teken van medeleven 
gebracht op:

12 jan:     fam. Jumelet-Bunk, Kromme Hagen, 
                ter gelegenheid van hun 55-jarig huwelijk
19 jan:     dhr. H. Prins, ter gelegenheid 
                van zijn nieuwe woning in Sonneburgh
26 jan:     mw. C. de Pater-Amoureus, ter gelegenheid 
                van haar verjaardag en voor alle culinaire zorgen
Daarnaast werd een bezoek met bloemen gebracht aan:
Mw. D. Sebus, Burgemeester Molenaarstraat, 
        voor haar 85e verjaardag
Mw. C. Hameete, Burgemeester Hazenberglaan, 
        voor haar 80e verjaardag
Ontvangstcommissie
   9 febr: mw. De Lijster
16 febr: mw. De Jonge
23 febr: dhr. Van Es

Vervoer met kerkbusje
   9 febr: Adrie Fonteine, tel. 010-419 49 41
16 febr: Roelof Hazewindus, tel. 06-18 51 76 92
23 febr: Hans Janssen, tel. 06-11 34 44 31

Oppasrooster
   9 febr: Wil Verhulst en Renata van Mastrigt
16 febr: Joke en Willeke Havenaar
23 febr: Janneke v.d. Berg en Rini Terlouw

Kinderclub
  9 febr: Sarah Vink en Annet de Ruiter
16 febr: Ferdinand en Marja de Ron
23 febr: ?

Zieken
We willen als gemeente graag meeleven met degenen die 
langdurig ziek zijn, aan huis gebonden of in een verpleeg- of 
verzorgingstehuis verblijven. Stuurt u hen een kaartje? De 
stickers met adressen liggen op de tafel achter in de kerk.
Bij voorbaat dank! Renata van Mastrigt

 

Dankbetuiging
Voor Uw belangstelling en blijken van medeleven,wil ik 
alle lieve mensen van de Adriaen Janszkerk bedanken. De 
warmte en vriendschap tijdens het verblijf in het Ikazia 
Ziekenhuis te Rotterdam deden mij goed.
Veel dank hier voor.

Koos Zoutewelle, Ridderkerk-Bolnes

Giften
±ŀƴ ƳǿΦ ¢Φ Ǿƛŀ ŘƘǊΦ ŘŜ tΦ ϵ мрлΣπΦ ±ƻƻǊ ŘŜ {.!WY Ǿŀƴ bb Ǿƛŀ 
ŘƘǊΦ ŘŜ tΦ ϵ рллΣπΦ




