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KERK IN 1JSSELMONDE

woensdag 13 januari 2016

Kinderclub

10 jan: Mark en Gerdien Engelbracht

17 jan: Sarah Vink en Annet de Ruiter

24 jan: Hanneke Schaap en sarah Vink
tienerdienst: Ferdy en Wendie van Mastrigt

31 jan: Ferdinand en Marja de Ron

Zieken

We willen als gemeente graag meeleven met dege-
nen die langdurig ziek zijn, aan huis gebonden of
in een verpleeg- of verzorgingstehuis verblijven.
Stuurt u hen een kaartje? De stickers met adressen
liggen op de tafel achter in de kerk.

. |
Bij voorbaat dank! Renata van Mastrigt

Giften
In december 2015 heb ik de volgende giften ont-
vangen voor de wijkkas, orgelfonds, H.V.D.en bou-
wen aan de kerk:
€ 50,- van mw. R. via hr. d. P.; € 100,- van N.N.
via fam. v.d. H.; € 50,- van mw. T. via mw. H.;
€ 50,- van fam. M. via hr. d. P,, € 10,- van mw. S.
via fam. v.d. H.; € 10,- van mw. v. D. via mw. H.;
€ 14,80 uit de orgeltjes en € 48,65 van de dinsdag-
ochtendfamilie.
Alle gevers/sters heel hartelijk bedankt. Het is fijn
zulke mooie giften te mogen verantwoorden! Ook in
het nieuwe jaar reken ik op u.
Tot slot wens ik u allen een gezegend 2016.

Jaap de Pater
Boekjes dag in dag uit
Het bedrag dat ik ontvangen heb voor deze boekjes
is bij elkaar € 70,-.
Alle gevers hartelijk dank, Corrie Jumelet

VAN DE PREDIKANT

Een nieuw jaar

Onlangs kocht ik bij boekhandel
Van Rietschoten een boekje met
de titel 'de heiligheid van God'.
Ik heb het boekje er al jaren lang
te koop zien staan. Kennelijk is
de heiligheid van God niet een
titel die goed verkoopt.

Het lezen maakte echter diepe
indruk op mij. Het gaf mij het
gevoel: we hebben geen idee,
geen idee, van de grootheid, de
heerlijkheid en de heiligheid van
God. Juist door Gods heiligheid
en Gods recht te benadrukken
en te beseffen, ontdek je ook dat
het genade is, dat wij mogen
leven, dat wij een nieuw jaar

mochten binnen gaan. Het leven, gezondheid, vrede, voorspoed: dat
zijn allemaal geen rechten, maar gunsten die God ons bewijst.

Ons, die tegen een heilige God gezondigd hebben, tegenover Hem tekort
schieten, in ons oude hart boosheid, ja haat tegen Hem koesteren. Voor
zo’'n wereld, voor zulke mensen laat God de zon opgaan, geeft Hij regen
en vruchtbaarheid. Maar gaf Hij ook het grootste: Zijn eigen Zoon Die
de losprijs betaald heeft om ons met God te verzoenen en ons vrede
met God te geven. Dat mag ons dankbaar maken.

En vol liefde en toewijding voor deze God, voor onze Vader. Laten we
aan het begin van het nieuwe jaar ons leven met alles erop en eraan
beschikbaar stellen voor Hem en voor Zijn Koninkrijk!

Week van gebed

Wereldwijd komen in de eerste maand van het jaar, van 17 t/m 24
januari, christenen uit verschillende kerken en gemeentes bij elkaar om
gezamenlijk tot God te bidden.

Elders in dit blad leest u van de vele mogelijkheden die er dit jaar ook
zijn. Maak er gebruik van en ga naar deze bijeenkomsten! Er zal op
donderdag 21 januari een gebedsbijeenkomst in de Pelgrimskerk
zijn. Voor deze gebedsdienst is gevraagd of vertegenwoordigers uit de
diverse kerken die er in Groot-IJsselmonde zijn een deel van het gebed
willen leiden. Het is dus een gezamenlijke gebedsdienst.

Fijn als u/jij deze datum in de agenda noteert en ook wilt komen. De
bijeenkomst is in de Pelgrimskerk, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De
gebedsdienst duurt van 20.00 tot ca. 21.00 uur.

Bij de diensten

Wanneer ik de komende weken in de Pelgrimskerk voor mag gaan,
zal ik daarin steeds specifiek inzoomen op het thema 'christen-zijn'
in je dagelijkse leven. Je kunt het gevoel hebben dat als het om het

‘DE MAGNEET’ cCranendonckweg 40
telefoon 482 74 01

grote en kleine zaal voor bruiloften, recepties,

vergaderingen, begrafenissen enz.

Billijke prijzen.

Inlichtingen en verhuur:
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Koninkrijk van God gaat, je eigen dagelijkse leven,
bezigheden en werk daarin niet van heel grote
betekenis kunnen zijn. Dat je daarvoor eerder iets
zou moeten doen 'in of voor de kerk'.

Het gekke is juist dat je zélf kerk bent op al die
dagen dat je achter je bureau op kantoor zit, je huis
schoonmaakt, op je kleinkinderen past, voor de
klas staat, of als agent een bekeuring uitdeelt. In
de beleving van veel mensen zit er een kloof tussen
alles waar het op zondag in de kerk over gaat en
alles waar je de rest van de week zelf mee bezig
bent. Ik zou het mooi vinden als je na afloop van de
preekserie constateert dat die kloof een stuk kleiner
is geworden! We hopen de komende weken ook ds.
J. Schaap te begroeten in de Pelgrimskerk en ds. ir.
N.M. Tramper uit Gouda. Laten we bidden dat God
onze samenkomsten gebruikt om ons op te bouwen
en zo Zijn Naam groot te maken!

De betrokken gemeente

Ik heb er soms verdriet van dat ik aan gemeenteleden
denk die ik al lang niet heb kunnen ontmoeten
omdat zij door hun omstandigheden niet meer in de
gelegenheid zijn de kerkdiensten bij te wonen. Ik
herken mij in wat Paulus aan de gemeente in Rome
schrijft — dat hij er vurig naar verlangt hen te zien,
te versterken en samen door het onderlinge geloof
bemoedigd te worden; maar dat hij tot dan toe
verhinderd is (zie Romeinen 1:10-13). Daarom in
ieder geval vanaf hier een hartelijke groet aan u die
aan huis gebonden bent.

In het ziekenhuis moesten worden opgenomen: mw.
M. van Zwol-Schipper, mw. B. de Reus-de Lange,
mw. G. Koomans-van der Leer. Adresgegevens om
een kaart te sturen zijn te verkrijgen op zondag bij
de tafel met ziekenbriefjes. Wanneer u zelf daarvoor
iemand wilt doorgeven, doe dit dan ook gerust!

Wij gedenken

In december zijn verschillende gemeenteleden
overleden. Toen ik mij voorbereidde op de oude-
jaarsdienst, zette hun overlijden mij erg stil bij de
eindigheid van ons aller bestaan en bij wat Mozes
daarbij zegt in Psalm 90: Leer ons z6 onze dagen
tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen!

Op 18 december is Trijntje Adriana van Gelder-
Kool overleden, op de leeftijd van 83 jaar. Ze heeft
met haar man aan de Schelmeroord gewoond, maar
verbleef de laatste tijd in Meerweide. De uitvaart
heeft op 23 december plaatsgevonden. Laten wij
bidden voor haar man, de kinderen en verdere
familie.

Op 25 december is Louwerus Willem de Visser
overleden, op de leeftijd van 76 jaar. Hij woonde
vroeger aan de Bredenoord, verhuisde later naar
Barendrecht maar heeft de laatste periode in de
Wetering gewoond. De begrafenis heeft op woensdag
30 december plaatsgevonden in Barendrecht. Laten
wij bidden voor zijn kinderen, kleinkinderen en
verdere familie.

Op 25 december is Johanna Christina Wijgand-
van der Wel overleden,op de leeftijd van 97 jaar. Zij
werd verzorgd in de Wetering, en woonde daarvoor
in Kreekhuizen. De uitvaart heeft op donderdag 31
december plaatsgevonden. Laten wij bidden voor
haar zoon, schoondochter en verdere familie.

Ook noem ik hier het overlijden van Allegona Maria
Lesage-Kraaijeveld (zie hiervoor de berichtgeving
onder de Groene Tuinkerk) — we leven hierbij in het
bijzonder ook mee met Leo, Ineke, dhr. Lesage en
de verdere familie. En het overlijden van ons oud-
kerkenraadslid Arie van der Padt. Voor zijn vrouw
Nel en de familie bidden we God om troost en kracht!

Wij verwelkomen

Sinds 1 januari jl. zijn Arjan, Elisabeth, Joél en
Rhodé Gorter lid geworden van de Pelgrimskerk.
We heten hen van harte welkom en wensen hen
Gods zegen toe en een goede tijd in de gemeente.
Arjan zal tevens geregeld het orgel bespelen, zowel
in de Pelgrimskerk alsook in de Adriaen Janszkerk.

Ambtsdragerverkiezing

en benoeming kerkrentmeesters

We zijn God dankbaar dat degenen die door de
kerkenraad benoemd zijn hun benoeming mochten
aanvaarden. Tijdens de dienst van 10 januari wordt
Wim Biezepol bevestigd in het ambt van ouderling-
kerkrentmeester.

Tevens staan we stil bij het aanvaarden van hun
benoeming tot kerkrentmeester door Wulfert
Bontenbal en door Hans van lersel.

Bijbelmorgen datum gewijzigd
Let u er op dat de datum van de Bijbelmorgen ge-
wijzigd is. De eerstvolgende Bijbelmorgen zal niet

plaatsvinden op 13, maar op 20 januari D.V. in de
Pelgrimskerk, van 10.00 tot 11.30 uur. We lezen
en bespreken: I Samuél 2 : 12 - 26. De mensen
in Samuéls tijd gingen niet graag meer naar Gods
heiligdom. Maar als je leest hoe het eraan toe ging,
kun je dat wel begrijpen... Weet u/je welkom om ook
eens een Bijbelmorgen bij te wonen!

Waardering

In de decembermaand is er door veel mensen
ongelofelijk veel werk verzet in en rond de
Pelgrimskerk. Het is veel te veel om hier allemaal
op te noemen. Het gaat er ook niet om dat we het
doen voor de waardering. Maar toch lijkt het me
goed om het te benoemen en wel de waardering uit
te spreken. Seniorenkerst, schoolkerstfeest, kerst
op het plein, kerstnachtdienst, gezinskerstdienst,
schipperskerstfeest, kerstherberg - dat brengt niet
alleen veel vreugde en ontmoeting met zich mee,
maar ook veel schoonmaakwerk, kosterswerk,
beamwerk, technische dienstachtig werk, ver-
sierwerk enz. enz. Wat dat betreft is het ook goed
dat het weer januari is en er weer rustiger tijden
aan- breken. Tegelijk hebben we mogen zien dat het
allemaal niet voor niets geweest is en dat velen met
vreugde deel hebben mogen nemen aan de vieringen
van de geboorte van onze Heere en Heiland!

Actie kerkbalans

Tijdens de eerste kerkdienst in het nieuwe jaar
hebben we het gehad over zaaien en oogsten. Elke
dag biedt gelegenheden om te zaaien. En: je zult
oogsten wat je gezaaid hebt. Het is mooi om in dat
verband ook de actie Kerkbalans te zien. Hoeveel
mag en kun en wil je — met liefde - investeren in
Gods gemeente hier in IJsselmonde? Op talloze
plaatsen in ons land zien we kerkgebouwen gesloten
worden, pastoraat gekort, gemeentes krimpen. Dat
strekt toch niet tot eer van onze Koning? Natuurlijk,
de noodzaak kan er zijn.

Maar als ieder biddend en met blijdschap geeft en
investeert wat in zijn of haar vermogen ligt, dan
geloof ik van harte dat er ook nog andere dingen
te zien zullen zijn: namelijk bloei en vrucht in en
door Christus’ gemeente. Overigens vind ik het
heel bijzonder en tot dankbaarheid stemmen als
je ziet hoeveel we als gemeente jaarlijks bijeen
mogen brengen tot bekostiging van het werk in de
gemeente!

Er bloeit iets moois op...

Steeds vaker zien we dat er een link gelegd
wordt tussen de welzijnsorganisatie Pameijer en
de Pelgrimskerk. Het ontmoetingscentrum aan
de Kreileroord ligt ook maar op een steenworp
afstand van de Pelgrimskerk. Alleen voorheen
kenden we elkaar nog niet zo goed. Inmiddels zijn
er al een aantal voorbeelden ontstaan van mooie
samenwerking, zoals tijdens de start van het nieuwe
seizoen, kerst op het plein, de groenverzorging
rond de kerk etcetera. Mooi om dit te zien en wat
mij betreft smaakt het naar meer!

Gebiedsbestuur

Het kerkblad is er de plaats niet voor om allerhande
politieke ontwikkelingen te bespreken, maar voor wie
het nieuws gevolgd heeft, is er wel zoveel duidelijk
dat er heel wat aan de hand is als het gaat om ons
gebiedsbestuur. Hoewel sinds de afschaffing van de
deelgemeenten de politieke verantwoordelijkheid
hoofdzakelijk aan de Coolsingel ligt, is het toch
niet onbelangrijk dat we voor een gebied van bijna
60.000 inwoners ook een gebiedsbestuur hebben.
Over wat er aan de hand is kunnen we allerlei
meningen hebben - op deze plaats roep ik op om
voor het gebiedsbestuur en tevens voor het bestuur
van onze stad te bidden.

Follow Me!

In 2016 zullen er weer een aantal Follow Me-avonden
zijn. Zit je op de middelbare school, leeftijd ca. 11
- 16 jaar, weet je van harte welkom! De volgende
data zijn: 5 jan., 19 jan., 2 feb., 16 feb., 1 mrt., 15
mrt., 29 mrt., 12 apr., 26 apr. Het is steeds in de
Pelgrimskerk, van 19.00 tot 20.00 uur.

Ontvangen
Ik ontving € 30,- en € 250,- voor de kerk. Namens
de gemeente hartelijk dank voor deze gift!

Tenslotte
Van velen van u en van jullie mochten we lieve en
warme groeten ontvangen voor de Kerstdagen en
voor het nieuwe jaar. Hartelijk bedankt hiervoor!
Ook u en jou wens ik en wensen wij Gods rijke
zegen toe voor het nieuwe jaar.
Een hartelijke groet aan u en jullie allen!

Ds. Jos Slager

Samen é
Kerkbalans i
inluiden J

:“- &

Ee g

h‘h

A

lf.llﬂi* BALANS 1

Collecte seniorenkerstfeest

De opbrengst van de collecte van het seniorenker-
stfeest op 15 december jl. heeft € 216,35 opge-
bracht. Dit gaat naar de Stichting Ontmoeting.

Giften

De volgende giften hebben wij ontvangen:

Via A. Vlot € 200,- voor kerkenwerk PK en € 50,-
voor de voedselbank van de fam. B. en Co.

€ 10,- voor het verjaardagfonds van fam. B.

€ 10.- jaarboekjes van de fam. H.

€ 10,- voor de dagboekjes van NN.

€ 20,- voor de bloemen van mw. Van H.

Allen hartelijk dank hiervoor.

Bloemen

De afgelopen weken zijn de bloe-
men namens de gemeente van de »
Pelgrimskerk met een groet en een
bemoediging gegaan naar:

6 december Mw. Kndps
13 december Mw. van Hensbergen
20 december Fam. Klapwijk

24/25 december
27 december Mw. Westerbeek

3 januari Fam. Brantenaar
Met vriendelijke groet, Joke Vlot

Dank

Heel veel dank voor de hartverwarmende kaarten
en telefoontjes na het overlijden van mijn man. Het
heeft mij verrast zoveel reacties in allerlei vormen
gekregen te hebben. Ook een mooi boeket bloemen
is mijn deel geweest.

Hartelijke groeten, Wil van Hensbergen

Fam. Van Campen

Beste gemeenteleden Pelgrimskerk

Mijn man en ik willen u hartelijk danken voor de
kaarten, belangstelling en lieve opwekkende woor-
den de afgelopen vijf maanden. Met mijn man gaat
het weer de goede kant op en we zijn dankbaar
voor zijn herstel.

Nogmaals dank van Piet en Leny Drenth

Bedankt

Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik
van de gemeente mocht ontvangen.
Hartelijke groet, mw. A.C. Jansen-Stolk

Hervormde Vrouwen Dienst Pelgrimskerk
Onze eerstvolgende vergadering hopen wij te hou-
den op dinsdag 26 januari a.s. om 14.00 uur in de
Pelgrimskerk.

Nieuwe leden zijn van harte welkom!

De ouderen met kroonjaren vanaf 85 jaar die na-
mens de H.V.D. in het tweede halfjaar van 2015
bezocht werden, zijn:

Dhr. H. Koedood, Grote Hagen 98, k. 252

Mevr. A.C. Bijl-Torfs, Zevenbergsedijkje 50

Mevr. A. Duchain-Thibaut, Huniadijk 395d

Dhr. D. van der Lee, Ravenswaard 419

Met een hartelijke groet namens de H.V.D.,
Liesbeth de Bruijn

Wijkkas Pelgrimskerk

Een laatste verslag uit 2015 t/m december.

Via mw. van Oers 2x € 5,- ontvangen voor de kerk-
rentmeesters. Van mw. N.N. € 5,- ontvangen voor
de kerk. Via de giro ontvangen 7x € 10,-; 1x € 40,-,
1x € 50,- en een totaalbedrag van € 400,- van ds.
Slager.

Uw bloemengroet ontvangen wij gaarne op rek.
NL12INGB 0000031620 t.n.v. Herv. gem. R-dam
IJsselmonde. Bij voorbaat dank.

Namens de kerkrentmeesters hartelijk dank voor
uw giften.

U allen een gelukkig en voorspoedig 2016 gewenst!

Uw kerkrentmeester, J.B. Bordewijk
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NIEUWS UIT SONNEBURGH

=% r NIEUW SONNEBURGH

e ._:— Geestelijk verzorger
Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den lJssel,

0180-31 00 45 of 010-47991 11 - b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:

ledere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;
e-mail: Idebruinsprado@gmail.com

Bij de diensten

Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de
kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit
om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In
de komende tijd staan er opnieuw voorgangers
op het rooster die het Woord bedienen in onze
zorginstelling.

DV 17 januari zal de heer Bos uit Ridderkerk,
kerkelijk werker in Slinge, de kerkdienst leiden. Er
is dan voorbereiding op het Heilig Avondmaal.
Zondag 24 januari is er viering van het Heilig
Avondmaal. Dan hoopt dominee G.J. van Beek uit
Ridderkerk voor te gaan in de kerkdienst.

Zondag 31 januari zal ds. J. Schaap de dienst leiden.
We zien uit naar gezegende diensten en bidden
voor de voorgangers.

Weekopening

Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar
de weekopening die op een van uw TV kanalen
wordt uitgezonden. De weekopening zal worden
uitgezonden vanaf 09.00 uur en zal een aantal
keren worden herhaald.

Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang

Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere zondag-
avond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen
komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer.
De zondagavondzang begint om 19.30 uur en
duurt ong. een uur. Meeluisteren via de huislijn is
mogelijk. Van harte welkom!

Bijbelkring

U bent van harte uitgenodigd om de Bijbelkring
bij te wonen. Het is goed en leerzaam om samen
de Bijbel te onderzoeken en stil te staan bij de
betekenis van het Woord in onze tijd.

We lezen de geschiedenis van de profeet Daniel.
Wat kunnen wij ervan leren en wat heeft dit
bijbelboek ons te zeggen. Van harte welkom in de
kerkzaal.

Op woensdag 13 januari lezen we Daniel 7. (Dus
niet op 6 januari zoals in de vorige kerkbode
vermeld!) Aanvang: 15.00 uur.

Zij die elders verblijven

Op het moment dat ik de kopij klaar maak voor
dit kerkblad (23-12) zijn mij vanuit de verzorging
van Sonneburgh de volgende ziekenhuis opnames
bekend: Mw. Bott (k.177) verblijft in het Maasstad
ziekenhuis.

Dhr. Kool (k.127) is opgenomen in het Ikazia
ziekenhuis. Mw Lavooij (k.153) is opgenomen geweest

Chr. Gem. Koor 'DE HOEKSTEEN'

De koorleden en dirigent, Hans Cok, wensen u,
alle lezers van dit blad, een voorspoedig en geze-
gend Nieuwjaar toe. We mogen terugkijken op een
mooi en bovenal gezegend kerstconcert in de Adr.
Janszkerk op zondag 13 december 2015.

Het jaar 2016 is voor ons koor een jubileumjaar.
Op 12 april 1951 werd ons koor opgericht, dus op
12 april 2016 bestaan we 65 jaar!

Op zaterdag 16 april willen wij dit met u vieren
met een concert in de Adr. Janszkerk. Wij hopen u
ook dan weer in groten getale te mogen begroe-
ten. Nadere gegevens worden nog te zijner tijd
bekend gemaakt.

Mw. E. Scheepbouwer-de Jager, voorzitter

Hervormde Begraafplaats IJsselmonde

In IJsselmonde ligt ook een begraafplaats

Deze is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente IJsselmonde.

Maar daar mag natuurlijk iedereen zijn of haar laatste rustplaats vinden. Het
is een plek van rust temidden van het drukke en lawaaierige leven voor rouw,
herinnering, overdenking en bezinning voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Benedenrijweg 489 - 3077 CJ Rotterdam
Openingstijden: dagelijks van 9.00- 16.00 uur
Opzichter: W.P. van der Jagt
herv.begr.ijsselmonde@gmail.com

en inmiddels weer thuis gekomen, evenals dhr. Reek
(k.203), mw. Euser (k.69) en mw. Cranendonk (k.183).

Overleden

Op 12 december 2015 overleed dhr. H. van Eijken
op de leeftijd van 89 jaar. De condoleances gaan uit
naar mw. van Eijken en naar haar kinderen, klein-
en achterkleinkinderen.

Collecten en giften

De collectes tijdens de kerkdiensten brachten de
volgende bedragen op:

Zondag 22 november, Geestelijke verz. € 177,43.
Zondag 29 november, Geestelijke verz. € 114,-;
collecte aan de Avondmaalstafel bestemd voor het
Werelddiakonaat: € 144,80.

Zondag 6 december, Diaconie, € 167,26.

Zondag 13 december, Geestelijke verz. € 123,55.
Zondag 20 december, Geestelijke verz. € 114,60.
Bijbelkringen op 25 november en 9 december res-
pectievelijk € 45,20 en € 34,50.

Voor de Geestelijke verz. ontving ik van mw. J. € 10,-.
Hartelijk dank voor uw gaven.

Ten slotte
In de Bijbel wordt nogal eens het beeld van ‘de weg’
gebruikt om de loop van het leven van mensen aan
te duiden. En van die levensweg (zoals we dat
dan noemen) kunnen we zeggen: voor geen mens
verloopt die eender.
Op de drempel van Oud en Nieuw ben je geneigd
om achterom te kijken. Er waren omstandigheden
waar je op rekende, maar ook onverwachte. Mooie
dingen, nare dingen. Gebeurtenissen waarover je
je verheugde. Je verjaardag, een jubileum, de ge-
boorte van een klein- of achterkleinkind, die ge-
slaagde operatie, de goed verlopen verhuizing. Er
waren ook omstandigheden die je intens verdrietig
maakten. Het verlies van je man, vrouw, je kind of
andere dierbaren, de zorgen om gezondheid (van
jezelf of van anderen), die verstoorde relatie. Al
met al kunnen we zeggen dat er op onze weg door
het leven ontzettend veel gebeurt. En, daar komen
we ook elke keer weer achter, dat we de richting en
de inhoud ervan niet zelf kunnen bepalen. Dat gold
voor het jaar wat achter ons ligt.
Dat geldt ook voor het jaar 2016 wat we nu zijn
ingegaan. Wanneer je vooruit blikt, kun je niet
zeggen hoe je weg zal verlopen.
Wat we wel weten is dat Gods hand ons geleidt
zoals we dat zo mooi horen in dat bekende lied:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
(Gez.293:1)

Veel heil en zegen toegewenst in het nieuwe jaar!

Een groet aan u allen. Ds. A.L.A. den Besten

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK
Onder het motto:

'ZINGEN MAAKT BLIJ

houdt de Breepleinkerk een Koor-en samenzang-
dienst op

Zondag 17 januari a.s.

Medewerking verlenen:

Het Chr. Gem. Koor 'The Credo Singers'
o.l.v. Bert Kruis
Organist Martin Mans
Voorganger: drs. Sandra Hermanus
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst
is er al samenzang.
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de
Randweg in Rotterdam- Zuid.
Wij hopen dat u ook aanwezig bent.
De toegang is vrij! Van harte welkom!
De kerk is bereikbaar met tramlijn 2 en 20 en 25, bus 77

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA

GRISELDESTRAAT 4
Tel. 0180 -41 61 26
06-12 87 37 97

vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelver

Verhuis- en Transportbedrijf

""CONDOR" B.V.

Van huis uit- thuis in verhuizen

Hijs-en Transportwerk

Opslag inboedel en containers
voor korte en lange termijn

Bijlstraat 2
Rotterdam-Zuid
Telefoon 010-429 27 27

POPULAIR NIEUWSJAARSCONCERT MET TAKE FIVE
Op DV zaterdag 9 januari 2016 wordt voor de
negende keer in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bol-
nes een populair nieuwjaarsconcert gegeven.

Aan het concert werken mee Leon Koppelman
(panfluit), Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld
(klarinet), Marien Souten (orgel) en Jan Peter Teeuw
(orgel en piano).

Het programma is uiterst divers: klassieke mees-
terwerken, populaire composities, virtuoze solo’s,
een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang...
Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het
hele gezin!

De vijf musici maakten in 2014 de CD 'Take Five',
die uiterst lovend is ontvangen (0.a. een nominatie
voor de Zilveren Duif Award) en treden sinds die
tijd ook op onder de naam 'Take Five" Tijdens het
nieuwjaarsconcert zal er onder andere muziek van
deze CD gespeeld worden.

Het concert begint om 19:30. De toegang is
gratis. Wel is er bij de uitgang een collecte voor
de onkosten. In de pauze is er koffie, thee en fris
verkrijgbaar. Voor en na het concert zijn er CD’s te
verkrijgen van de musici. Ook zijn er diverse bundels
(instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter
te koop. Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl

HERVORMDE GEMEENTE

Sectie Adriaen Janszkerk:
Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN,
tel. 482 72 62.
Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl
Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:
Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC
tel. 482 42 08.
Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08 ; mobiel: 06 401 78 243.
e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado,
tel. 482.77.52; e-mail: sprado@xs4all.nl

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

GEREFORMEERDE KERK
Groene Tuinkerk, Groene tuin 353,
3078 KG, tel. 482 49 56.

T Predikant: Vacant
Bijstand in het pastoraat / meldpunt crisispastoraat:
Mw. ds.Hermie Hummel, Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam
06 -158 664 02, hphummel@hetnet.nl
Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.
Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: home71@planet.nl

Website: www.groenetuinkerk.nl

MEERWEIDE

geestelijke verzorger
Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d lJssel - 0180 - 44 38 84
Contactpersoon:
Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95

SMEETSLAND
Geestelijk verzorger:
Mw. ds. J.M. de Vries, Jan Luykenstraat 56, 2806 PH Gouda,
tel. 0182-52.35.90.




