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NIEUWS UIT SONNEBURGH

NIEUW SONNEBURGH
Geestelijk verzorger
Ds. A.L.A. den Besten

Bosveen 18, 2912 SJ Nieuwerkerk aan den IJssel, 
0180-31 00 45 of 010-479 91 11  -   b.den.besten@sonneburgh.nl

Telefonisch spreekuur:
Iedere woensdag van 13.00-13.30 uur, tel. 010-479 91 18
Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, tel. 482 77 52;
                            e-mail: ldebruinsprado@gmail.com

Bij de diensten
Met dankbaarheid dat we in alle vrijheid de 
kerkdiensten mogen bezoeken, nodigen we u uit 
om de diensten in Sonneburgh bij te wonen. In 
de komende tijd staan er opnieuw voorgangers 
op het rooster die het Woord bedienen in onze 
zorginstelling. 
Op zondag 7 februari 2016 hoop ik zelf in uw 
midden te zijn om de kerkdienst te leiden. 
DV zondag 14 februari zal dominee A. de Jong, oud 
schipperspredikant, de kerkdienst leiden. 
Zondag 21 februari hoopt dominee M.K. de Wilde 
uit Nijkerk voor te gaan in de kerkdienst.
We zien uit naar gezegende diensten en bidden 
voor de voorgangers.

Weekopening
Iedere maandagochtend kunt u luisteren naar 
de weekopening die op een van uw TV kanalen 
wordt uitgezonden. De weekopening zal worden 
uitgezonden vanaf omstreeks 09.00 uur en zal een 
aantal keren worden herhaald. 
Via de receptie wordt u op de hoogte gehouden.

Zondagavondzang
Tijdens de zondagavondzang kunt u iedere 
zondagavond in de kerkzaal van Sonneburgh liederen 
komen zingen uit de bundel van Johannes de Heer. 

De zondagavondzang begint om 19.30 uur en 
duurt ong. een uur. Meeluisteren via de huislijn is 
mogelijk. Van harte welkom!
Bijbelkring 
U bent van harte uitgenodigd om de Bijbelkring 
bij te wonen. Het is goed en leerzaam om samen 
de Bijbel te onderzoeken en stil te staan bij de 
betekenis van het Woord in onze tijd.
We lezen de geschiedenis van de profeet Daniël. 
Wat kunnen wij er van leren en wat heeft dit 
bijbelboek ons te zeggen. Van harte welkom in de 
kerkzaal.
Op woensdag 10 februari lezen we Daniël 9. 
Aanvang: 15.00 uur.

Koor en samenzang
Op dinsdag 16 februari verwelkomen we het 
Christelijk Gemengd Koor 'Capelle-Schenkel' uit 
Capelle ad IJssel. 
U wordt van harte uitgenodigd om dit optreden bij 
te wonen. 
De kooravond begint om 19.30 uur.

Zij die elders verblijven
Op het moment dat ik de kopij klaar maak voor 
dit kerkblad (25-01) zijn mij vanuit de verzorging 
van Sonneburgh de volgende ziekenhuis gegevens 
bekend: Dhr. Kool (k.127) is uit het ziekenhuis weer 
thuisgekomen evenals mw. Bott (k.177). 
Mw. Kool (k.249) is korte tijd opgenomen geweest 
en ook weer thuisgekomen. 
Dat geldt ook voor Mw. Euser (k.69). 
In het Maasstad ziekenhuis is opgenomen dhr. 
Stoop (K.171).

Collecten en giften
De collectes tijdens de kerkdiensten brachten de 
volgende bedragen op: 
1e Kerstdag, Geestelijke verzorging, € 129,25; 

Kinderen in de knel, € 159,25.
Zondag 27 december, Geestelijke verz. € 91,85.
Oudjaarsdag, Geestelijke verz. € 95,90.
Zondag 3 januari 2016, Diaconie, € 133,02.
Zondag 10 januari, Geestelijke verz. € 164,30.
Zondag 17 januari, Geestelijke verz. € 136,56.
Zondag 24 januari, Geestelijke verz. € 158,50. 
De collecte aan de Avondmaalstafel, bestemd voor 
het Werelddiakonaat bracht € 98,30 op.
Bijbelkring 13 januari, € 46,95, Geestelijke verz.
Opbrengst Bijbelse dagboekjes: € 52,50.
Hartelijk dank voor uw gaven. 

Ten slotte
Tijdens de verschijningsperiode van drie weken na 
3 februari valt het begin van de 40-dagen tijd. 
Het is de periode die begint op Aswoensdag (10 
februari) als voorbereiding op het Paasfeest. 
De 40-dagentijd is een periode van vasten en 
bezinning op de christelijke levenspraktijk. 
In de voorchristelijke tijd is er reeds sprake van 
een vastentijd, een tijd om Gods hulp en steun te 
zoeken. 
We vinden dat o.a. bij David en Daniël (2 Sam 
12:16; Dan. 9:13). Ook Jezus ging direct na Zijn 
doop de woestijn in om te vasten (Matt.4:2). 
Binnen het protestantisme is er geen gezamenlijke 
traditie van een vastenperiode. Wel wordt er 
individueel gevast in de 40 dagen voor Pasen. 
Zo zijn er mensen die meerdere dagen achter 
elkaar niet of zo weinig mogelijk eten, anderen 
onthouden zich van het drinken van wijn of laten 
een bepaalde gewoonte staan, bijv. televisie kijken. 
Hoe het ook is, wat je ook doet, vasten of niet 
vasten, laat alles zijn tot eer van Gods naam en tot 
bezinning op het lijden en sterven van de Heiland.

Een groet aan u allen!           
ds. A.L.A. den Besten

KERK & SAMENLEVING

'Stille stem in het hart' gebeden poëzie 
Bidden kan ons helpen de dingen op een rij te zetten, bidden kan 
ons helpen om rustig te worden. We bidden God als het ware naar 
ons toe. En dan kan het gebeuren dat we een beweging maken van 
chaos naar orde.
Kick Bras schrijft in het voorwoord: 

Er zijn vele gebeden boeken. Maar dit gebedenboekje is anders. 
De auteur geeft met deze teksten uitdrukking aan haar eigen, zeer 
persoonlijke ervaringen met God. 
De teksten hebben een onmiskenbare mystieke klank. 
Deze gebedspoëzie is uiting van een stille stem in het hart en zou 
mensen kunnen helpen om stil te worden, en te horen naar die 
stille stem. 

Irene Kool is theoloog en werkzaam als geestelijk 
verzorger. ISBN 978 90 5263 9475, 74 pag. prijs € 8,50 

NIEUW VERSCHENEN BOEKEN

Vreemd, 
in een vreemd land 
Nadenken over vreemd en over vreemdeling, wordt 
nadenken over jezelf. 
Vreemdelingen horen vaak: 'Wat doe je hier?' 
Vluchtelingen horen: 'Ga jij maar naar huis het is niet 
zo erg gevaarlijk voor jou.' Of: 'Jouw fantasie 
is te groot om te kunnen passen in het  raamwerk van 
de asielwetgeving. 
Je bent de eindstreep van de procedures gepasseerd 
dus...' 
Daarbij ontstaat de reactie: Maar... ! 
Er zijn mensen die dat ‘maar’ horen en vragen: 
‘Waarom leg je niet uit wat je daarmee bedoelt?’ 
Zij ontdekken vaak dat het ‘maar’ aangroeit tot: 
‘Maar, dat kan toch niet?’ Juist dan, heb ik bij mijzelf 
ontdekt, is in de omgang met migranten een bron van 
inspiratie hard nodig. 
Die is te vinden in het herlezen van bijbelverhalen. 

Ds Atze P. van den Broek 
ISBN 978 90 5263 4678, 80 pag. prijs € 9,00 

Geld weggeven.....

25 januari 2016
Zomaar op een zondagmorgen in de kerk-
dienst honderd euro geven aan tien personen? 
Lees over deze koninklijke opdracht.

 Dat was gek! Zomaar op een zondagmorgen 
in de kerkdienst honderd euro geven aan tien 
personen. 'Dat kost ons duizend euro', zo werd 
me fijntjes verteld bij de voorbereiding. 
Maar we hebben het toch gedaan. Een span-
nend experiment, dat wel.
De tien personen die spontaan tijdens de kerk-
dienst naar voren kwamen ontvingen deze 
opdracht:'Dit is geld dat je mag besteden in 
het koninkrijk van God. Doe er iets goeds mee 
en bewandel vooral nieuwe wegen! Het is een 
koninklijke opdracht! En laat ons over een 
poosje weten hoe je anderen tot zegen bent 
geweest met dit geld.'
Op de paasmorgen gaan we hun verhalen 
horen. Ik ben benieuwd. Ik geloof er heilig in 
dat het goed besteed zal zijn en dat het zich 
in dat koninkrijk van God vermenigvuldigd zal 
hebben. 
En dat is een veel betere optie dan het geld in 
de grond begraven.

Taco Koster
Predikant-pionier bij CrossPoint, Getsewoud 
'Missionair oogpunt' is een korte column, geschreven door 
verschillende auteurs met een missionair specialisme
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HERVORMDE GEMEENTE
Sectie Adriaen Janszkerk:

Adriaen Janszkerk: Kasteelweg 50, 3077 BN, 
tel. 482 72 62.
Predikant: Ds. J. Schaap, Kolibristraat 9a, 3077 CS,
tel. 30 40 233, e-mail: schaapherder@solcon.nl
Contactpersoon: Dhr. H. Kneefel, 010-842 84 55,
e-mail: hugo.kerk@hotmail.com

Sectie Pelgrimskerk:
Pelgrimskerk: Reyerdijk 51, 3079 NC 
tel. 482 42 08.
Predikant: Ds. J. Slager, Islemundapad 9, 3078 WS,
tel. 482 42 08 ; mobiel: 06 401 78 243.
e-mail: slager.j@kpnplanet.nl

Contactpersoon: Mw. E.G. de Bruin-Sprado, 
tel. 482.77.52; e-mail: sprado@xs4all.nl

Website: www.hervormdijsselmonde.nl

COLOFON

MEERWEIDE
geestelijke verzorger

Ds. E.A. van Halsema, Burgemeester Vogelaarsingel 14
2912 BB Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 - 44 38 84

Contactpersoon:

Mw. J. Busse, Grote Hagen 72b, 3078 RC, 010 - 482 28 95 

GEREFORMEERDE KERK
Groene Tuinkerk, Groene tuin 353, 
3078 KG, tel. 482 49 56.
Predikant: Vacant

Bijstand in het pastoraat / meldpunt crisispastoraat:
Mw. ds.Hermie Hummel, Dijkje 116, 3077 CM Rotterdam
06 -158 664 02, hphummel@hetnet.nl 
Kerkelijk werker: Mevrouw Willemien Meijboom,
Burgemeester Van Esstraat 71 3195 AB Pernis.
Tel.: 010 - 416 68 54 -e-mail: home71@planet.nl
Website: www.groenetuinkerk.nl

SMEETSLAND 
Geestelijk verzorger: 
Mw. ds. J.M. de Vries, Jan Luykenstraat 56, 2806 PH Gouda, 
tel. 0182-52.35.90.

Hervormde Begraafplaats IJsselmonde
In IJsselmonde ligt ook een begraafplaats
Deze is eigendom van de Nederlands Hervormde Gemeente IJsselmonde.
Maar daar mag natuurlijk iedereen zijn of haar laatste rustplaats vinden. Het 
is een plek van rust temidden van het drukke en lawaaierige leven voor rouw, 
herinnering, overdenking en bezinning voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Benedenrijweg 489  -  3077 CJ Rotterdam                                              
  Openingstijden:  dagelijks van 9.00- 16.00 uur
  Opzichter: W.P. van der Jagt
herv.begr.ijsselmonde@gmail.com

Verhuis- en Transportbedrijf

''CONDOR'' B.V.
Van huis uit- thuis in verhuizen

Hijs-en Transportwerk
Opslag inboedel en containers 
voor korte en lange termijn

Bijlstraat 2
Rotterdam-Zuid

Telefoon 010-429 27 27

SAMEN ZINGEN IN DE BREEPLEINKERK

Onder het motto: 
'ZINGEN MAAKT BLIJ’ 
houdt de Breepleinkerk een Koor-en samenzang-
dienst op
Zondag 7 februari a.s.
Medewerking verlenen: 

'The Martin Mans Formation'
o.l.v. Martin Mans, 
orgel en piano 
Martin Mans en Wim de Penning, 
Panfluit Liselotte Rokyta  

Voorganger ds. P. Vermaat 
Ongeveer 8 minuten voor aanvang van de dienst 
is er al samenzang.
De Breepleinkerk vindt u op de hoek van de Bree en de  
Randweg in Rotterdam- Zuid.
Wij hopen dat u ook aanwezig bent. 
De toegang is vrij! Van harte welkom!
De kerk is bereikbaar met  tramlijn 2  en 20 en 25 , bus 77 
Zie ook www.breepleinkerk.nl

LAAT UW MEUBELS
VAKKUNDIG OVERTREKKEN BIJ

ROZA
GRISELDESTRAAT 4
Tel.  0180 -41 61 26
     06-12 87 37 97

vrijblijvend prijsopgaaf
meubelstoffen en materialen
ook voor de doe het zelver

PERSBERICHT INSTRUMENTAAL CONCERT
Op dinsdag 16 februari 2016 wordt er een 
instrumentaal concert met internationale allure 
georganiseerd in de Hervormde Kerk van Giessen-
Oudekerk. Medewerkenden zijn Liselotte Rokyta 
(Tsjechië) en Corné van der Giessen op de panfluit, 
en André Knevel (Canada) en Jan Peter Teeuw op 
het orgel en de piano. 
Samen spelen deze musici een virtuoos programma 
met (licht)klassieke, geestelijke en folkloristische 
werken. Het belooft een bijzondere avond te 
worden!

Liselotte Rokyta studeerde panfluit bij o.a. Nicolae 
Pirvu en Gheorghe Zamfir en woont op dit moment 
in Tsjechië. Ze geeft jaarlijks vele concerten in heel 
Europa, Canada en Amerika. 
Ook doceerde ze panfluit aan diverse conservatoria 
in Nederland. Op dit moment heeft Liselotte een 
uitgebreide lespraktijk in Nederland, Canada 
en Tsjechië. Met Andre Knevel maakte ze een 
succesvolle CD serie.

Corné van der Giessen kreeg panfluitlessen van 
Pieter Dijksman en Liselotte Rokyta en orgellessen 
van Bert Roest en Hayo Boerema. 
Hij geeft veelvuldig concerten en werkte mee aan 
diverse CD opnamen en gaf een succesvolle DVD 
uit. Ook is hij organist bij een kinderkoor.

André Knevel studeerde orgel bij o.a. Rutger van 
Mazijk, Willem Hendrik Zwart en John Tuttle. Na 
zijn emigratie naar Canada is hij daar werkzaam als 
organist en muziekdocent. André maakte concert-
reizen door Canada, Amerika, Europa en Zuid-
Afrika. Jaarlijks is hij tweemaal in Nederland voor 
een concerttournee. 
André werkte mee aan vele CD’s en publiceerde 
diverse bundels bladmuziek. In 2015 herdacht hij 
zijn 45-jarig jubileum als organist.

Jan Peter Teeuw kreeg orgellessen van Johan den 
Hoedt en Arjen Leistra. Hij is organist in Ridderkerk 
(Singelkerk en Wilhelminakerk). 
Hij werkt als organist en pianist jaarlijks mee aan 
vele concerten en zangavonden. Ook schrijft en 
arrangeert hij veel muziek voor allerlei bezettingen. 
Een deel hiervan is bij diverse Nederlandse en 
Duitse uitgeverijen uitgegeven. 
Jan Peter maakte vele CD’s, waaronder drie solo-
CD’s. Ook worden zijn bewerkingen geregeld door 
andere musici opgenomen op CD en DVD. Jan Peter 
is dirigent van een drietal koren.
Het concert begint om 20:00 uur. De deuren 
aan de Oudkerkseweg 20 gaan een halfuur 
voor aanvang open. De toegang is € 5,-. Kinderen 
tot 12 jaar mogen gratis de kerk binnen. Na afloop 
van het concert worden er CD’s en bladmuziek van 
de musici verkocht. Meer informatie is te vinden op 
www.janpeterteeuw.nl. 
Jong en oud van harte welkom!

Koning bij de gratie Gods

21 januari 2016

Scriba Arjan Plaisier reageert op het voorstel 
van D66 om de formulering 'bij de gratie 
Gods; te schrappen.
 Er gaan stemmen op om het 'bij de gratie Gods' te 
schrappen. De formule duikt op in de preambule bij 
uitvaardiging van wetten: Wij Willem Alexander, bij 
de gratie Gods, Koning der Nederlanden. 
Dat zou niet passen bij een seculiere staat, het 
zou christenen of monotheïsten bevoordelen en 
het zou een relict zijn uit oude tijden dat nu maar 
eens moet worden opgeruimd. Ik stel voor om de 
opruimdrift nog even op sterk water te zetten, en 
tijd te nemen erover na te denken. We leven in 
haastige tijden, maar zelfs dan ga je een traditie 
niet op een achternamiddag afschaffen. 

Wie bij de gratie Gods schrapt, schrapt het woord 
'gratie'. Wat missen we dan een gracieus woord. 
In dat woord zit genade, goedgunstigheid. Er zit 
royaliteit in. Je vertrouwt iemand iets toe. Nu kan 
je zeggen: maak er dan 'bij de gratie van het volk' 
van, dat is toch hoe het werkelijk is? 

Is dat zo? De idee dat regeren je wordt toevertrouwd  
is vaak ver te zoeken. Je bent gekozen dus je 
moet de wil van de meerderheid uitvoeren. Dat je 
daarmee regeerders kapot maakt, beseffen weinig 
mensen meer. 
Natuurlijk kun je alleen regeren op grond van 
democratische keuzes, maar wie denkt dat regeren 
het uitvoeren van de wil van de meerderheid is, 
snapt er weinig van. Regeren vraagt om een eigen 
afweging, het is een eigen ambt. 'Bij de gratie van': 
dat is wat anders dan je door de hijgerige volkswil 
laten leiden of bang zijn voor een afrekencultuur. Ik 
ben bang dat als 'bij gratie van God' valt, ook de 
gratie van het volk valt.

Dan overweging nummer twee: regeren heeft iets 
van een grensoverschrijding. Het land regeren, ga 
er maar aanstaan. Je kunt honderd keer zeggen 
dat je toch gekozen bent (of dat je intelligent bent, 
of een leger achter de hand, of je als politicus 
bewezen hebt of wat het ook mag zijn) maar als je 
nog enig besef hebt, begrijp je dat dit erg dun ijs is. 
'Bij de gratie Gods' ook als je in plaats van God aan 
'het hogere' denkt, drukt uit dat regeren je macht 
te boven gaat. 
Wie regeert kent iets van het 'vreze en beven'. 
Raak je dat kwijt, dan ben je ver van huis. Het 'bij 
gratie van' houd je op de goede manier nederig. Jij 
bent ook maar een mensje, en het is alleen door de 
gratie van boven dat je op een troon of op pluche 
mag zitten. 

In de derde plaats verwijst 'bij de gratie Gods' naar 
wat de meerderheid van stemmen te boven gaat. 
Het druk uit wat 'heilig en hoog’ is. Wat 'recht en 
waarheid' is. 
Het houdt het besef wakker dat je er niet komt met 
slimmigheidjes, politiek handjeklap en wat niet al. 
Schrap 'God' (ook als dat symbool staat voor het 
hogere) en vertel me waar je uiteindelijk op terug 
kan vallen en wat onaantastbaar is. Daar ben je 

dan zelf ook aan gebonden. Je kunt geen loopje 
met de dingen nemen. Je bent onderworpen aan 
hoger recht.

Als laatste nog dit. 'Bij de gratie Gods' heeft alles 
te maken met 'gratie verlenen'. Iemand is schuldig 
en krijgt gratie. Waarom? Omdat we zo aardig zijn? 
Van ouds zit er een besef in dat het onderscheid 
tussen boef en rechter dun is. Dat niemand 
rechtvaardig is. Dat het maar goed is dat er zoiets 
als genade is. Dat geeft een grond om soms gratie 
te verlenen. Door het (terecht) strenge regime van 
straffen breekt de dimensie van genade. Dat kan 
als het erop aankomt alleen in naam van God. 

Opruimen is goed, maar een leeg huis is zielloos.

>Dr. Arjan Plaisier, scriba van de generale synode 
van de Protestantse Kerk in Nederland.


